
 

 

Sfeerimpressie van onze eerste Semblija feestelijke bijeenkomst  
op 28 september 2024! 

 
 

Een daverende dag, van mensen met open hart en geest,  
van verbinding en ontdekking, van inspiratie en uitwisseling. 

 
 
De council van Semblija wilde dit allereerste feestelijke samenkomen van Semblija onvergetelijk 
maken en dus was de organisatie dankzij de feestcommissie tot in de puntjes uitgedacht en 
geregeld. En jullie, zowel assembleeleden 
als niet-assembleeleden, zijn met heel 
veel gekomen om deze dag met ons mee 
te vieren!  
 
Wat er zoal gebeurde: 
Councillid Richard zorgde voor een 
aardende start van het feest met zijn 
meditatie, waardoor alle gasten echt in 
de ruimte van Earthsmiles in Tiel konden 
landen en aarden. 
Councillid Anja wervelde door de dag met 
haar bel om iedereen weer op tijd te 
lokken voor het volgende evenement en 
introduceerde met haar diepzinnige 
intro’s de sprekers.  
 
Na de introductie van Karen 
stelden alle dertien councilleden 
zich voor op het podium, waarna 
Karen haar Semblija-lezing hield. 
Centraal bij Semblija staat 
creativiteit, gelijkwaardigheid en 
SAMEN leven volgens het 

natuurrecht. Karen vertelde over de 
stippen op de horizon om onze de 
jure-council, court en assemblee tot 
een in de hogere jurisdicties erkende 
bestuursvorm van een natie zonder 
land te maken.  



 

 

 
De naam Semblija, de vlag, het schild, de zegel en de 
autosticker van Semblija werden geïntroduceerd en 
uitgelegd. Deze lezing is nu ook beschikbaar voor 
assembleeleden in de digitale leeromgeving op; elk 
assembleelid heeft daarvoor inmiddels de inlogcodes 
ontvangen. 
 
Met tussendoor de nodige koffie- en theepauzes en 
een uitgebreide biologische lunch met natuurlijk het 
smakelijke en bijzondere brood van Graangeluk 
genoten we van prikkelende lezingen van 
inspirerende mensen. 
Zoals van Marcel van Silfhout van Graangeluk, die 
zegt ‘niet te werken ’maar zonder terughoudendheid 
zijn missie leeft. Eerst als gevreesde Zembla-
journalist en na wat gedoe en veel turbulentie vanaf 
2017 zijn gevoelige boerenhart alle ruimte geeft. Met 
een knipoog noemt hij zichzelf nu ‘boernalist’. 

 

Daarna hoorden we van councillid Gerrit 
Bruggeman op zowel informatieve als humorvolle 
wijze hoe je vanuit je eigen kracht om kunt gaan 
met het mysterie van ziekte en gezondheid.  
 
Van Blue Earth tenslotte brachten Frank Collaris, 
uitvinder en uitvoerder en Lily Huis in t Veld, 
voeler en hoedster van flow, ons de magie van hun 
zuivere en informatiedragende water en vertelden 
over de ontwikkeling van vrije energie. 
 



 

 

Tijdens twee momenten van kennismaken en verbinding in de middag, vormden zich zowel 
regionale groepen als groepen rond thema’s, zodat iedereen die praktisch wil gaan bijdragen aan 
de Semblija samenleving elkaar kan vinden en samen gaan creëren.  
 
Karen bemoedigde ons in haar slotwoord aan het einde van de dag, en benadrukte opnieuw dat 
we in onze assemblee vooral leven vanuit creativiteit en dat de council ten dienste staat van de 
assemblee.  

 
Bij de na-borrel werd enthousiast 
uitgewisseld en geproefd van de biertjes van 
Graangeluk. En deelden Karen en Marcel 
een heerlijk stuk oerbrood. 
 
Er hebben zich deze dag vele nieuwe 
assembleeleden aangemeld, en iedereen 
ging naar huis met een blij en vol hart.  
 
We zijn dankbaar voor jullie bijdragen deze 
dag, op vele vlakken! Dit was een geweldige 
start en zet de toon voor een krachtig 
Semblija, zoals je al kunt proeven bij deze 
foto’s, gemaakt door fotograaf en 
assembleelid Herman van der Veer. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kit Le Large 


